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Info & tainment

De afgelopen drie winters heeft ER Travel-hostess Sandra Aagenborg het aanbod om ook in de
winter te werken afgeslagen en haar tijd en geld grotendeels geinvesteerd in reiservaringen. ‘Het
verslavende aan reizen is de combinatie van het avontuur, de mensen die ik ontmoet en onge-
wone situaties die zich voordoen’, vertelt ze. Speciaal voor Reisrevue-lezers heeft ze een leuke
samenvatting van haar recente reis naar Australié en Nieuw-Zeeland op papier gezet. Dit is
Sandra’s persoonlijke en vooral vakkundige relaas als reisprofessional.

Reisverslag van een ER Travel-hostess:

'Lekker eens zelf op stap in
Australié en Nieuw Zeeland'

Dit artikel is opgedragen aan alle
gekken die zonder hostess op vakan-
tie gaan. Wie doet dat nou? Ik krijg
deze retorische vraag regelmatig te
horen van mijn gasten tijdens mijn
werk als hostess voor Evenements
Reizen en D-Tours Vliegreizen in
Bodrum, Turkije. Het is prettig te
weten dat mijn inlevingsvermogen
en het creatief oplossen van proble-
men gewaardeerd wordt, maar na
zeven maanden is de batterij toch
aardig leeg. Tijd voor mevrouw de
hostess om zelf eens écht op reis te
gaan...

Dit jaar viel de keuze op Australié
en Nieuw-Zeeland met een stopover
van vier dagen in Singapore. Zodra
ik daar suizebollend van de jetlag
voet aan de grond zet, snuif ik de
vertrouwde geuren van een
Aziatische stad op. De hoge vochtig-
heidsgraad in een temperatuur van
32 graden gecombineerd met loeien-
de airco’s moet ik echter bekopen
met een flinke griep.

Na twee dagen begint deze beton-
nen hoogbouwstad met de ene
shopping mall na de andere al snel
te vervelen. Het lichtpuntje is Tom

Cruise. Ik loop hem én Penelope
Cruz tegen het lijf op Orchard
Street. De galapremiére van Vanilla
Sky is in volle gang en ik kan platge-
drukt tussen de Singaporeaantjes
Tom in volle close up in zijn gezicht
flitsen. Daarvoor ben je filmster,
toch?

Naar Perth

Zielig nasnuffend van de griep,
word ik bij de douane in Perth,
West Australié tot op het uiteinde
van mijn haarborstel gecontroleerd
op drugs. Daarna krijg ik een harte-
lijk onthaal van mijn geémigreerde
familie, die ik 18 jaar niet gezien
heb! Ik gooi de Lonely Planet en
mijn backpack in een hoek en laat
me meeslepen in wat een erfenis
van de Engelsen lijkt te zijn: de
‘zuipcultuur’. Ondanks dat zijn
Australiérs vriendelijke kletsgrage,
behulpzame mensen. Na het
inchecken bij een hostel sta je dan
ook na een half uur weer buiten met
suizende oren van de gladde ver-
kooppraatjes van een popi surfboy
met zakken uitpuilend van de fol-

ders over ‘adventure tours’.

De typische Australische hostelcul-
tuur maak ik voor het eerst mee in
Margaret River, Zuidwest-Australié.
Het is de bedoeling dat je bezuinigt
op eten en accommodatie en de rest
van je geld opmaakt aan bier en
adventure tours. Zelf koken is iets
wat ik tijdens mijn reizen nog niet
heb gedaan, dus ik vind dat koken
van pasta met broccoli (zonder saus
omdat dat te duur is) wel geinig.
Gelukkig kan ik me af en toe nog
wel een goede maaltijd in een res-
taurant verootloven. Dit in tegenstel-
ling tot de Travel Active Tieners om
me heen. Je hoort er pas bij als je 18
weken zonder geld en werk zit én




ranzig ruikt. Ook kan ik meepraten
over het scubadive-avontuur naar
het wrak van een oud marineschip
op 30 meter diepte in de Indische
Oceaan voor de kust van
Dunsborough. Het lichtelijk claus-
trofobische gevoel van het rond-
zwemmen tussen prachtige scholen
vis in de ruimtes van het schip in
combinatie met de diepte geeft een
ware adrenalinekick.

Sydney

Van West-Australié vlieg ik naar
Sydney, waar er twee reisgenoten
klaar staan: Evenements Reizen-col-
lega Bianca uit Alanya en Sudtours-
hostess op Cyprus, Leontine. Het

blijkt al snel dat enig aanpassings-
vermogen nodig is, aangezien
Bianca het begrip backpacken heeft
vertaald naar ‘trolley backtracken’.
Ze heeft namelijk een rugzak op
wieltjes...

Gelukkig hebben we dit menings-
verschil, na wat snotteren met zak-
doekjes erbij, goed uit kunnen pra-
ten. Veel zien in weinig tijd betekent
toch een georganiseerde excursie
boeken. We boeken er één die in
drie dagen van Sydney naar
Melbourne gaat. Onze reisleider
heeft een stem bestaande uit slechts
één akkoord, C-mineur, en bekent
graag onder invloed te zijn van iets
wat lekker wegsnuift.
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Onze populariteit bij de groep daalt
zienderogen wanneer we elke over-
stekende kangaroo als de play-mode
voor het liedje ‘Skippy the
Bushkangaroo’ gebruiken. Na heel
wat bus-uren door het enorme uit-
gestrekte landschap over bruggen,
rivieren, door regenwouden en ber-
gen komen we in Melbourne aan.
De bekende kustweg The Great
Ocean Road is leuk, maar als je de
Pacific Coast Highway in Californié
en de Zuid-Turkse tussen Alanya en
Anamur hebt gezien, dan sta je al
gauw te gapen.

Melbourne
In Melbourne verblijven we in een
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hostel dat veel weg heeft van een
daklozenopvang met gratis verstrek-
king van bier en wiet, Uit de ‘dorm-
rooms’ komt een lucht waar een
vuilnisman U tegen zegt en

's nachts kunnen we meegenieten
van de mobiele telefoongesprekken
van een Nederlands meisje met haar
vriendje in Nederland: ‘Neee hoor
schat, het is hier heeeeel erg leuk!
Jaaaa, ik mis jou ooook’. Waarna ze
vervolgens het hele hostel bij elkaar
keest. We staan er langs de zijlijn
hoofdschuddend en ‘fongujongund’
bij te kijken. We zijn ook geen 26
meer en komen voor onze rust.
Over het algemeen komt de reiscul-
tuur in Australié nogal oppervlakkig
over. De meesten zijn met zichzelf,
geldtekort en ‘erbij horen’ bezig.
Bovendien moet je veel geld bij je
hebben om alle adventures mee te
kunnen maken. Tk ben blij als ik het
hectisch toeristische Australi€ via
Sydney kan verlaten en in Nieuw-
Zeeland aankom. Daar wacht
Evenements-collega uit Marmaris,
AD Eland, op me. Met onze flitsende
huurauto van vijftien jaar oud ben ik
officieel backpacker af en gepromo-
veerd tot Happy Camper. Wat een
verademing! Verlost van ranzige
hostels en openbaar vervoer. Ik
besluit ter plekke dat een auto

huren en camperen uiteindelijk dé
ideale manier van reizen is.

Noordereiland

Als professionele reizigers doen we
ons best om de overweldigende
natuur van Nieuw-Zeeland normaal
te vinden, maar we zijn hier gere-
geld flink onder de indruk. Het
Noordereiland staat bekend om zijn
zwavel en modderbaden, geisers en
het aroma van rotte eierenlucht. We
moeten niet alleen wennen aan de
lucht, maar ook aan het enthousias-
te grasgeruk en gesmak van venijni-
ge nachtbeertjes, oftewel possums,
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‘Wie is nou zo gek om zonder reisleiding
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op vakantie te gaan?’

’s nachts naast de tent. Een prachti-
ge plek is de omgeving rond de
Huka Falls, vlakbij het plaatsje
Taupo. Tijdens een wandeling langs
de rivier op weg naar de Huka-
watervallen, zien we de Huka Lodge
liggen. Deze luxe lodge heeft uit-
zicht op de helderblauwe waterval-
len en we zeggen nog tegen elkaar:
‘Tullig als je daar op vakantie moet.’
Als we toen hadden geweten dat op
ditzelfde moment Willem-
Alexander en Maxima daar op
huwelijksreis waren, dan hadden we
met de exclusieve honeymoon-foto’s
onze vakantie tienvoudig terug kun-
nen verdienen...Maar nee, wat doen
wij? We maken twintig foto’s van
een waterval.

In Nieuw-Zeeland kan alles. We zit-
ten in Tongariro National Park op
een vulkaan, waar in de winter ge-
skied wordt. Dat de vulkaan nog
actief is, doet blijkbaar niet ter zake.
En dat er geen omheining op de ski-
lodge op 2500 m hoogte is, maakt
verder niks uit. Als je na een paar
borrels naar beneden wilt, ben je er
tenminste lekker snel...

Zuidereiland

Nieuw-Zeelanders blijken zeer
vriendelijke, gastvrije en relaxte
mensen te zijn. Dat de economie
slecht draait, heeft blijkbaar niet veel
effect op hun humeur. Het
Zuidereiland is zeer dunbevolkt en
heeft te kampen met een leegloop
naar het Noordereiland. Veel dorp-
jes zijn dertig jaar stil blijven staan
in de tijd en sommigen zijn zelfs
helemaal verdwenen, met name de
dorpjes die vroeger in de tijd van de
Goldrush uit de grond zijn
gestampt. Het Zuidereiland is qua
natuur zo mogelijk nog mooier,
groener en grootser dan het
Noordereiland.

Na twee weken ons op natuurcam-
pings gewassen te hebben in rivier-
ties, gek gestoken te zijn door zand-
vliegjes, kamperen we een paar
dagen op een Holiday Park, een
‘luxe’ camping. Deze camping blijkt
helaas een hoog Jerry Springer-
gehalte te hebben. De tenten staan
haring aan haring en in de tent hui-
zen niet één maar twéé baby's. Na
een nacht van gejengel en speenge-
lurk worden we wakker van
geschreeuw: ‘mijn kleindochter is
een bitch!” roept iemand. "Waar is
de aansteker? Ik wil roken!” Weer
een ander mens: ‘Je mag niet roken
want je bent zwanger!" Links van
mijn tent beginnen de baby’s weer
te joelen. Wegwezen dus. Terug
naar de natuur. We gaan naar
Milford Sound, een fijord met toren-
hoge rotswanden en watervallen en
bergen met besneeuwde toppen als
achtergrond. We vervolgen onze
weg over The Southern Scenic route
langs het zuidelijkste puntje van
Nieuw-Zeeland. De ruige kustlijn
met uitkijkhutten voor zeldzame
diersoorten zoals de Yellow-eyed
pinguins, de vele zeehonden en rob-
ben, overtreffen onze stoutste ver-
wachtingen.

Conclusie

In de natuur krijgt het uurtje yoga
wat ik elke dag doe, de juiste dimen-
sie. De platgedrukte konijnenkeutel
die ik na een kopstand op mijn voor-
hoofd heb, beschouw ik als een gun-
stig teken. Ik ben op de goede weg.
Mijn conclusie? Ik kan als natuur-
mens, vrijbuiter en dierenliefhebber
dan ook concluderen dat Nieuw-
Zeeland voor mij de hoofdprijs van
het ideale vakantieland heeft
gewonnen.

Sandra Aagenborg, ER Travel Group

Gemengde geluiden over Australié

De Australian Tourism Commission (ATC) is gematigd positief over het aantal
Nederlandse bezoekers voor dit jaar. ‘Vanwege het 11 septembe
niet rooskleurige economische situatie verwachten we een geringe groei tussen o=
5 en 10 procent’, aldus woordvoerder Gerrie Willemsen.

Volgens ATC kwamen er i 1 60.000 =

Nederlanders naar Australié. Zo'n duizend bezoe- &

kers minder dan ir o. 'Een lichte daling dus,

maar we mogen niet klagen. Nederland doet het al =% -

jareri heel goed met groeicijfers van minstens 10

procent. Bovendien noteerden andere Europeze

landen het afgelopen jaar slechtere cijfers. Zo

scoorde Italié -18 procent en Zweden -10 procent.’

Volgens de laatste cijfers van ATC gingen er de eer- |

ste twee maanden van dit jaar 11.300 Nederlanders

naar Australié. Dat is ongeveer gelijk aan het cijfer

van vorig jaar.
De geluiden bij touroperators zijn verschillend. Sper:ial Traffic stelt dat de maan-

van 20 procent
aldus produutmanaaer P\c‘dﬂt}” Ariéns. \
weinig gemerkt van het 11-5eptember-eﬁ9 t.
waar minder geboekt, maar dat trok weer bij in decemnber. Australié blijft een veil
ge en populaire bestemming, Wellicht dat Down Under ook veel als alternatief
voor Amerika is geboekt.’
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‘In oktober en november werd welis-

Ouderwetse groeicijfers
Volgens Birgit Bosma, productmanager van
Barron & De Keijzer, gaat het na de
Vakantiebeurs w
februari laten weer oud
Ook Qas Holidays-directeur Sven Dijkstra zegt
het weer te zien zitten. ‘Vanwege 11 september
eindigden we op 10 procent, terwijl we tot die
fatale dag 20 procent voorlagen. Voor dit jaar ver-
wachten we weer een plus van 10 tot 15 procent.
En dan reken ik daar niet de boekingen bij die we
maken tijdens de Gay Games via de Gaykrantservice. We hebben op tijd zo'n vier-
dui kamers geblokt, die we absoluut kwijtraken." llonka Hagestein, product-
manager van Travel Trend verwacht een goed jaar. ‘Met name de overname van @
NBBS-kantoren waardoor we ineens een eigen retail hebben gekregen, zal een
positief effect hebben. Daarnaast hebben we de verre reizen-gids als NBBS-merk
gehandhaafd. Die heeft zo'n lange historie en zo'n trouwe doelgroep dat het
zonde was om deze te laten verdwijnen. We houden hiermee jongeren tussen 18
aar vast. De brochure wordt overigens verspreid via de eigen
Travel-bureaus en Rabobanken.’

Licht achter
Airtrade ze

maken ons oo 2

eindelijk wel in te lopen en tussen min 5 tot 10

procent uit te komen', aldus productmanager
Paul Albers.
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Ellis Emeis



